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Oudsten 

 Frank van Kempen  Marino Soetosenojo 

 

 

 

Samenkomsten 

Erediensten  zondag      10:00  

Kinderdienst  zondag     10:00  

SenAll groep                     derde zaterdag      11:00 

Tienerdienst                      zondag om de week                                        10:00 

Jongerensamenkomst       laatste zaterdag                                               19:00  

 

                                              
Woord van de voorganger 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

 

Bekering is een voorwaarde om christen te worden. 

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat een ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot 

vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekering is nodig om als christen te leven. Hier-

door komt er vernieuwing, verandering en een opwekking van de Heilige Geest . In de Griekse grondtekst betekent bekering: een 

verandering van mening, verandering van levenshouding, verandering van wil of inzicht. Het heeft te maken met berouw heb-

ben over verkeerde gedachten, plannen of daden. In het Hebreeuws betekent het woord bekering: terugkeren of zich afwenden – 

je afkeren van een zonde en terugkeren naar God. De Heer zegt in (2 Kronieken 7:14) wanneer Mijn volk, waarover Mijn 

Naam is uitgeroepen, in nederigheid buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, 

dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. In (1 Thessalonicenzen 1:9) staat dat de mensen 

zich van de afgoden tot God bekeerd hebben om de levende en waarachtige God te dienen. Tegenwoordig heeft het woord beke-

ring meer de betekenis van een schuldgevoel over iets, ergens spijt van hebben. Maar zoals we gezien hebben betekent bekering 

in Bijbelse termen meer dan dat; het gaat veel dieper. De eerste stap die een volgeling van Jezus moet zetten is die van bekering. 

Bekering is een complete ommekeer in ons denken: Er ontstaat een nieuw besef van de aard, de ernst en gevolgen van de 

zonde. We gaan ontdekken dat er in ons hart een vijandschap is tegen God. We worden ons bewust van het grote contrast tussen 

Gods heiligheid en onreinheid. Een complete ommekeer in onze daden: We keren ons daadwerkelijk terug tot God vanuit een 

positie van ongehoorzaamheid, zelfzucht en rebellie (ons natuurlijke ik). Om dat te doen is het nodig dat we: ons afkeren van de 

zonde – terugkeren tot God – ons leven aan God overgeven – Jezus Christus vragen om Heer over ons leven te zijn. Dit heeft 

niet alleen te maken met slechte dingen in ons leven, maar ook de goede. Ook als we goede werken doen, kan ons eigen ik de 

baas zijn. Maar God moet de baas in ons leven zijn. Bekering is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. We hebben alle-

maal gezondigd (Romeinen 3:23-24). Aan het kruis betaalde Jezus de prijs voor onze zonden. God vraagt niets anders meer van 

ons; aan het kruis heeft Jezus alles  volbracht. Het is nu aan ons om de zonde de rug toe te keren, om Jezus als redder en Heer te 

aanvaarden, en om met Hem verder te gaan in de kracht van de Heilige Geest. Bekering houdt in dat we onze zonden kennen en 

dat we beseffen hoe verschrikkelijk ze in de ogen van de heilige God zijn. God wil ons duidelijk maken wat onze positie is  ten 

opzichte van Hem; hoe groot het verschil is tussen ons leven en Zijn heiligheid. Als we echt beseffen welke positie wij ten op-

zichte van God hebben, zullen onze emoties daar krachtig op reageren met gevoelens van schuld en van berouw over zonden. 

Die raken we pas kwijt nadat, nadat we van God vergeving ontvangen hebben. Hij vraagt ons om ons leven in Zijn hand te leg-

gen en de Heilige Geest de ruimte te geven deze dingen aan ons te laten zien. Dat zouden we dagelijks moeten doen, als we bid-

den en het woord van God lezen. Door bekering krijgt ons leven een ander doel. We beginnen een nieuw leven in Gods kracht. 

Door ons te bekeren reageren wij op Gods liefde. (1Johannes 4:9-11) Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat 

God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God 

lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 

Celgroep Stedenwijk Celgroep Muziekwijk Celgroep Stedenwijk Celgroep Literatuurwijk  

Zr Geraldine  Johnsen  

Arnhemplein 52, 1324 JT  

 

Zr. Esmé Watson  

Elvis Presleystr 64, 1311 HT 

 

 

Fam. Soetosenojo 

Eindhovenstraat 76, 1324 ZD 

 

 

Fam. Bergfeld 

J Gresshoffstraat 9, 1321 AL 
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Voor uw agenda: 

Evaluatie met allen die zich 27 mei lieten dopen 

Kinderkerstfeest 22 december 
Kerstnachtdienst 24 december 

Dankdienst 28 december 

Oudjaardienst 30 december 

Rooster November 

Do 1 09.30 Bus evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Vr 2 09.30 Bus evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Za 3 09.30 Bus evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Za 3 11.00 Discipelschaptraining voor tieners  

Zo 4 10.00 Gezamenlijke liefdemaaldienst met gemeente Schilo 

Di 6 11.00  Huwelijksvoltrekking van Husam Musamettin en Doris Groenhart in het Stadhuis van Almere  

Di 6 20.00 Celgroepen 

Wo 7 10.00 Vrouwenbidstond 

Wo 7 10.00 Mannenbidstond 

Do 8 19.00  Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Vr 9 20.00  Bijbelstudie en voorbede 

Za 10 12.00 Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Za 10 15.00 Huwelijksinzegening van Husam Musamettin en Doris Groenhart in UNITY MINISTRIES 

Zo 11 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart 

Ma 12 19.30 Leidersvergadering 

Di 13 20.00 Celgroepen 

Wo 14 10.00 Vrouwenbidstond 

Wo 14 10.00 Mannenbidstond 

Do 15 19.00 Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Vr 16 20.00 Bijbelstudie en voorbede 

Za 17 11.00 Discipelschaptraining voor tieners 

Za 17 19.00 Echtparen avond 

Za 17 11.00 Senalls 

Za 17 12.00 Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Zo 18 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart 

Di 20 20.00 Celgroepen 

Wo 21 10.00 Vrouwenbidstond 

Wo 21 10.00 Mannenbidstond 

Do 22 19.00 Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Vr 23  Mannen bezoeken Man A Rise conferentie in Ambt Delden 

Za 24  Mannen bezoeken Man A Rise conferentie in Ambt Delden 

Za 24 11.00 Discipelschaptraining voor tieners  

Za 24 13.00 Braderie 

Za 24 19.00 Jongerensamenkomst 

Zo 25 10.00 Eredienst. Spreker, Broeder Dion Mashart 

Zo 25  Pastor John spreekt bij gemeente Shekinah Ministries in Amsterdam 

Di 27 20.00 Celgroepen 

Wo 28 10.00 Vrouwenbidstond 

Wo 28 10.00 Mannenbidstond 

Do 29 19.00 Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Vr 30 20.00 Bijbelstudie en voorbede 

 

 

 

Verjaardagen  

5 Geurlain Vyent 18 Suzzy Asemota 

6 Samuel Claver 20 Horst Nikulka 

9 Ronald Netto             26 Elise Thakoer 

              14 Marleen Pendisa             28 Benito Lamé 
 

 

                   Huwelijken 

7 Echtpaar Rink – Neuve 10 jaar 

20 Balboa – Barbas  25 jaar 

 

 


