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Oudsten 

 Frank van Kempen  Marino Soetosenojo 

 

 

 

Samenkomsten 

Erediensten  zondag      10:00  

Kinderdienst  zondag     10:00  

SenAll groep                     derde zaterdag      11:00 

Tienerdienst                      zondag om de week                                        10:00 

Jongerensamenkomst       laatste zaterdag                                               19:00  

 

                                              
Woord van de voorganger 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

 

Jezus roept en zendt ons om het evangelie te verkondigen. 

Marcus 3:13-15 En Hij klom de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem toe. En Hij stelde er twaalf 

aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken, en macht te hebben om zieken te genezen en de demonen uit te 

drijven. Ja, Jezus roept twaalf discipelen om Hem te volgen, en hen te leren, om hen daarna uit te zenden om het evangelie te 

verkondigen in heel de wereld. Discipel zijn betekent: Leerling, gedisciplineerde jongere of oudere student zijn. Deze naam 

werd gebruikt voor hen die zich aansloten bij een groot leraar. Johannes de Doper bijvoorbeeld had ook discipelen, gediscipli-

neerde volgelingen. Jezus riep de discipelen tot Zich om hen te leren en om hen daarna tot apostelen te maken, zodat zij op hun 

beurt weer nieuwe discipelen konden winnen voor Jezus. Apostel betekent: uitgezondene. Eerst leerling, dan apostel, eerst de 

theorie leren en dan de praktijk in. Tegenwoordig zijn er mensen die zeggen dat zij apostelen zijn, terwijl zij nooit een discipel 

zijn geweest. Ze zijn niet gedisciplineerd, hebben nooit de theorie geleerd en zijn niet vervuld met de Heilige Geest. De discipe-

len krijgen drie en een half jaar onderricht van Jezus. Ze leren hoe ze moeten leven en werken, en gehoorzaam zijn aan hum 

Meester Jezus. Hij leert ze rijke levenslessen. Hij maakt ze als het ware klaar voor hun taak, een taak in een vijandige wereld. 

Ze kunnen Jezus eerst helemaal niet begrijpen, het is allemaal zo nieuw voor ze, helemaal anders dan wat zij leerden van de 

wetgeleerden (theologen). Het staat lijnrecht tegenover elkaar. Voor ons mensen is het ook zo moeilijk los te laten wat ons 

vroeger geleerd is, en met de paplepel is ingegoten. Jezus leerde niet als de Schriftgeleerden, maar als gezaghebbende.       

(Mattheüs 7:28-29) Als we wetten en instellingen van mensen hebben geleerd, krijgen we het niet gemakkelijk. Vooral voor 

wat oudere mensen is het heel moeilijk hun denken te laten veranderen door de Heilige Geest. Er is tijd voor nodig. Jezus wist 

dat, Hij riep niet voor niets twaalf mannen in de bloei van hun leven tot zich om ze dagelijks te leren en geestelijk onderwijs te 

geven. Zij moesten net als u en ik, leren om alleen naar Jezus te luisteren, en vol van Hem te zijn. Er zullen bij hen zeker heilige 

huisjes in elkaar gestort zijn. En zo zullen bij ons ook heilige huisjes in elkaar storten voordat we aan Gods huis kunnen bou-

wen. Dit is veel moeilijker dan wij denken. Maar als we het oude overgeven in Gods handen, ontvangen we nieuwe inzicht. we 

ervaren een rechtstreekse leiding van de Heilige Geest. We gaan denken, spreken, en handelen vanuit de Heilige Geest. En dan 

gaan we ontdekken dat het woord van God ons vernieuwt en ons geloof opbouwt. Door de kracht van Jezus woorden worden 

theologische en religieuze muren weggehaald. Zo kunnen we een volgeling of een discipel van de Heer Jezus zijn, om daarna 

als geroepenen en gezondene de wereld in te gaan. We zijn geroepen en gezonden om het evangelie te verkondigen en niet om 

heilig kerkje te spelen. Verkondig het evangelie, bidt voor de zieken en drijf de demonen uit in de naam van Jezus Christus.  

Christenen hebben de opdracht om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. 

 

 

 

 

Celgroep Stedenwijk Celgroep Muziekwijk Celgroep Stedenwijk Celgroep Literatuurwijk  

Zr Geraldine  Johnsen  

Arnhemplein 52, 1324 JT  

 

Zr. Esmé Watson  

Elvis Presleystr 64, 1311 HT 

 

 

Fam. Soetosenojo 

Eindhovenstraat 76, 1324 ZD 

 

 

Fam. Bergfeld 

J Gresshoffstraat 9, 1321 AL 
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Voor uw agenda: 

 

1, 2 en 3 November Bus Evangelisatie Actie in het centrum van Almere stad. 

Zondag 4 November doopdienst en Liefdemaal i.s.m. Gemeente Schilo. 

 

 
 

Rooster Oktober 

Ma 1 19.30 Week van gebed, de zieken worden met olie gezalfd volgens, Jacobus 5:14-16 

Di 2 19.30 Week van gebed 

Wo 3 10.00 Geen mannen en vrouwen bidstond 

Wo 3 19.30 Week van gebed 

Do 4 19.30 Week van gebed 

Vr 5 19.30 Week van gebed 

Za 6 11.00 10-jarig jubileum “woman in Unity” 

Zo 7 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart 

Di 9 20.00 Celgroepen 

Wo 10 10.00 Vrouwenbidstond 

Wo 10 10.00 Mannenbidstond 

Wo 10 19.00 Tbs-kliniek evangelisatie  

Vr 12 15.00 Leidersretraite in Losser Overijsel  

Za 13  Leidersretraite in Losser Overijsel 

Za 13 12.00 Evangelisatie in het centrum van Almere Stad  

Zo 14 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor Marino Soetosenojo 

Di 16 20.00 Celgroepen 

Wo 17 10.00 Vrouwenbidstond 

Wo 17 10.00 Mannenbidstond 

Do 18 20.00 Bestuursvergadering 

Vr 19 20.00 Bijbelstudie en voorbede 

Za 20 11.00 Senalls 

Za 20 11.00 Discipelschap training voor tieners 

Za 20 12.00 Spelletjes dag voor kinderen  

Za 20 12.00 Evangelisatie in het centrum van Almere Stad  

Zo 21 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart 

Ma 22 20.00 Oudstenraad 

Di 23 20.00 Celgroepen 

Wo 24 10.00 Vrouwenbidstond 

Wo 24 10.00 Mannenbidstond 

Vr 25 20.00 Bijbelstudie en voorbede 

Za 27 12.00 Grote Schoonmaak 

Za 27 19.00 Jongerensamenkomst 

Za 27 19.00 Mannensamenkomst 

Zo 28 08.00 Gevangenis evangelisatie 

Zo 28 10.00 Eredienst. Spreker, Broeder Iwan Claver 

Di 30 20.00 Celgroepen 

Wo 31 19.30 Voorbede voor bus evangelisatie 

 

 

 

Verjaardagen  

1 Marlon Bergfeld 14 Edith Damba 
2 Florine Biekman 14 Alicia Fernandes De Freitas 
2 Phoenix Van Aken              19        Ruth Van Ambt 

              3 Edwin Mouse              19 Annapatricia Deel 
3 Usharany Acton - Senchi              19 Virgill Ford 
5 Seranethy Rink 20 Gabrielle Fransen 
8 Doris Groenhart 21 Harvey Rink 
11 Joaquin – Jayro Ellis 31 Ruben Gillaard 
11 Erwin Vermeulen   
13 Claudette Morris   

 

 

 

 


