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Samenkomst:  zondag 10.00 Catootjepad 6, 1336 JG Almere-Buiten Stripheldenbuurt. 

Bankrelatie: ING 4332252 en RABO bank 3210.67.843 

 

 

September 2022 

 Senior Pastor: John Mashart. e-mail: j.mashart1@kpnmail.nl  Mob: 06-84274350 

                    Pastor: Rinia Mashart-Scheuer. e-mail: r.scheuer65@gmail.com Mob: 06-84736777 

                    Pastor: Marino Soetosenojo. e-mail: marinhosoeto@hotmail.com Mob: 06-28132685 

Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399 

Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43 

KvK Flevoland Nr.: 39085295 

 

Oudsten: Frank van Kempen – Esme Watson 

 

Woord van de voorganger 

 

Kenmerken van ons oude leven zonder Jezus Christus 

 

Zonder Christus is de mens geestelijk dood. 

Colossenzen 2:13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw 

vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven (lees ook: Lucas 

15:24+32; Johannes 5:24; Romeinen 6:23; 1 Timotheüs 5:6). 

 

De natuurlijke mens leeft in overtredingen: hij doet niet wat God zegt, en gehoorzaamt Zijn geboden niet. 

Hij leeft in zonden, in opstand tegen God. Hij rebelleert. 

 

De natuurlijke mens is de mens, zoals hij in de natuurlijke wereld geboren wordt. Het probleem van deze 

mens is: er is geen relatie met God. De relatie tussen zijn geest en de Geest van God is verbroken, hij is 

geestelijk dood.   

 

Iedereen die op deze wereld geboren wordt, is een zondaar. Zelfs de mooiste onschuldig uitziende baby zal 

onvermijdelijk zondigen. Een kind wordt niet pas een zondaar wanneer het zijn eerste zonde begaat. Maar 

wanneer een kind iets doet wat niet mag, geeft het daarmee uitdrukking aan de zondige natuur waarmee 

het geboren is. (Psalm 51:7 Zie ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ont-

vangen). 

 

De natuurlijke mens zondigt, omdat hij op zichzelf gericht is in plaats van op God. Het middelpunt van de 

verlangens en de bedoelingen van de mens is zijn eigen IK. De kern van het probleem is, dat het een na-

tuurlijke zaak is om lief te zijn voor jezelf. Wanneer je je natuurlijk gedraagt, zondig je automatisch. Dit is 

het gevolg van onze zelfzuchtige natuur. 

 

God is heilig, heilig, heilig (Jesaja 6:1-4) + (Openbaring 4:8) en daarom haat Hij de zonde. Zonde brengt 

een kloof (scheiding) tussen God en mens, (Jesaja 59:1-2) want een zondig mens kan geen relatie hebben 

met een heilig God. Zonde berooft de mens van de heerlijkheid, die God voor hem bedoeld had. Dit toont 

aan hoe verwoestend de zonde is.  

 

Vanaf zijn geboorte is elk mens van God gescheiden. Als dat niet zo was, zou elke man, vrouw en kind 

God van nature kennen. Het is duidelijk, dat dit niet zo is! 

Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods. (Romeinen 3:23).  

 

Zonder Christus is de mens: 

Geestelijk dood (Efeziërs 2:1) (Colossenzen 2:13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Onderworpen aan machten (Efeziërs 2:2) (Efeziërs 6:11-12) 

Beheerst door zijn vlees (Efeziërs 2:3) (1 Johannes 2:16) 

Onder het oordeel van God (Marcus 16:16) (Johannes 3:18) 
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Woord van dank 

Mede namens het bestuur wordt u bedankt voor uw financiële bijdrage aan de gemeente, op de wijze van: 

tienden, offers, giften en donaties.  

Lucas 6:38 Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal 

men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. 

 

 

 

 

Rooster 

 

 

 

 

 

                                                                          Jarig  

            6                                                              Margo Macdonald          21 Raphael Westerhof 

            6 Patrick Pendisa          26 Darren Gillard 

          10      Tanisha Haakmat          27 Owen Waterval 

12 Oscar Deel         28 Tunaya Bell 

12 Monica Fernandes         29 Alejandrina Deel 

          14 Ryan Van Aken         29 Vivian Westerveld  

 

 

 

 

Getrouwd 

2 Sibilo – Paal 1 jaar 

 

 

Vr 2 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 3 11.30 Bidden en vasten 

Za 3 19.00 Jongeren 

Zo 4 10.00 Eredienst met heilig avondmaal. Spreker Pastor Marino Soetosenojo 

Zo 4  Pastor John spreekt in gemeente Open Poort te Nieuw Nickerie 

Di 6  Pastor Rinia spreekt in het vrouwen programma Vrouwen Vandaag bij Radio Shalom 

Wo 7 10.00 Vrouwen bidstond 

Vr 9  Pastors John en Rinia Mashart zijn terug van vakantie 

Vr 9 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 10 19.00 Jongeren 

Zo 11 10.00 Eredienst. Spreker Pastor Armand Jong Sang van gemeente Op De Rots in Tilburg 

Di 13 19.30 Oudstenraad 

Wo 14 10.00 Vrouwen bidstond 

Do 15 20.00 Bestuursvergadering 

Vr 16 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 17 14.00 Sistertalk (alle vrouwen zijn wélkom) 

Za 17 19.00 Jongeren 

Zo 18 10.00 Eredienst. Spreker Pastor John Mashart 

Wo 21 10.00 Vrouwen bidstond 

Vr 23 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 24 10.00 Leidersvergadering 

Za 24 19.00 Jongeren 

Zo 25 10.00 Eredienst. Spreker Pastor Rinia Mashart 

Wo 28 10.00 Vrouwen bidstond 

Vr 30 20.00 Gebed en Bijbelstudie 


