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Oudsten: Frank van Kempen – Esme Watson 

 

Woord van de voorganger 

 

Geestelijke strijd 

 

2 Korintiërs 10:3-4 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens 

van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 

 

Efeziërs 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 

machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van 

het kwaad in de hemelse gewesten.  

 

Geestelijke strijd wordt een realiteit voor een ieder, die door wedergeboorte een kind van God wordt. Door 

de wedergeboorte worden we overgeplaatst vanuit het rijk van de duisternis naar het Koninkrijk van Jezus 

Christus. Dit zegt Paulus in Colossenzen 1:13 Hij (God de Vader) heeft ons getrokken uit de macht van de 

duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 

 

De verdedigende kant van onze geestelijke strijd is, dat we de aanvallen van satan weerstaan in de kracht 

van God, en staande blijven in de overwinning, die Jezus voor ons behaald heeft. 

 

Van nature is satan, de duivel onze vader en dienen we hem Johannes 8:42-47. Vanaf het moment dat wij 

ons tot God bekeren en door de Heilige Geest deel krijgen aan het nieuwe leven, ontstaat er strijd. Satan 

zal van alles proberen om ons opnieuw te verleiden. Vooral als we Jezus actief gaan dienen, mogen we te-

genstand en aanvallen verwachten.  

 

De strijd vindt op verschillende fronten plaats: 

Binnen ons 

In de zichtbare wereld 

In de geestelijke wereld 

 

De aanvallende kant van de geestelijke strijd is, dat we als discipelen van Jezus de opdracht hebben om 

alle volken tot Zijn discipelen te maken. De mensen in de wereld staan onder invloed van satan 2 Korinti-

ers 4:3-4 en kunnen de waarheid ook niet verstaan. Daarom moeten we de mensen in aanraking brengen 

met de reddende kracht van God. Als wij vanuit Jezus overwinning leven dan kunnen wij die overwinning 

aan de wereld tonen en verkondigen Colossenzen 2:15 + Zacharias 4:6. Hierdoor zal God ons kunnen 

gebruiken, zodat ook anderen deel kunnen hebben aan deze overwinning. 

 

Voor ons leven als discipelen van Jezus is het absoluut noodzakelijk, dat we ons bewust zijn van de geeste-

lijke strijd. Daarnaast moeten we onze wapens voor de verdediging van de aanval kennen en kunnen 
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hanteren. Tenslotte nog dit: Efeziërs 6:10 Word sterk door één met de Heer te zijn en Zijn grote kracht in 

u te laten werken. Amen! 

 

 

 

Woord van dank 

Mede namens het bestuur wordt een ieder bedankt voor zijn / haar financiële bijdrage aan de gemeente, 

middels de tienden, offers, giften en donaties. 

Filippenzen 4:19 Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, 

in heerlijkheid, door Christus Jezus.      

 

                                        Rooster 
Za 1 19.30 Salt and Light 

Zo 2 10.00 Eredienst. Pastor John Mashart 

Ma 3 20.00 Unity week van gebed. Thema: Strijd de goede strijd van het geloof 1 Timotheüs 6:12a 

Di 4 20.00 Unity week van gebed 

Wo 5 11.00 Vrouwen bidstond 

Wo 5 20.00 Unity week van gebed 

Do 6 20.00  Unity week van gebed 

Vr 7 23.30 Nachtwake tot 05.30 uur 

Za 8 19.30 Salt and Light 

Zo 9 10.00 Eredienst. Pastor John Mashart 

Di 11 19.30 Oudstenraad 

Wo 12 11.00 Vrouwen Bidstond 

Za 15 12.00 Leiders vergadering 

Za 15 19.30 Salt and Light 

Zo 16 10.00 Eredienst. Spreker Pastor Celita Ronde van Gemeente Eenheid in Christus Paramaribo Suriname 

Wo 19 11.00 Vrouwen bidstond 

Za 22 19.30 Salt and Light 

Zo 23 10.00 Eredienst. Diaken Melissa Rink 

Za 29 19.30 Salt and Light 

Zo 30 10.00 Eredienst. Diaken Arno Westerhof 

 

 

 

 

                                                                      Jarig  

            

3                                                                Celine Charles          26 Annie Lanoy-Carti 

          14 Jamila Thakoer          26 Caia Nestein 

          21 Djimairo Pendisa          30 Amoi-Yah Lame 

         22 Leraar Shirley Soetosenojo-Griffith        30 Awe-dah Lame 

 

 

 

 

                      Getrouwd 

2 Echtpaar Deel – Koempai 16 jaar 

8 Echtpaar Bergfeld – Leons 14 jaar 

11 Echtpaar Gilaard – Van der Kust 15 jaar 

20 Echtpaar Lepelblad – Fernandes 6 jaar 

28 Echtpaar / Pastors Mashart – Scheuer 45 jaar 

 


