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Oudsten: Frank van Kempen – Esme Watson 

 

Woord van de voorganger 

 

Jezus roept ons op om onze vijanden lief te hebben en hen goed te behandelen 

 

Mattheüs 5:43-44 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u ha-

ten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid 

voor hen die u beledigen en u vervolgen  

 

Wie is je vijand? 

Misschien de persoon aan de overkant die alles wat je doet lijkt te beoordelen. Misschien is het de persoon 

die op sociale media die een hekel heeft aan waar je voor staat. Misschien is het iemand die niet om je 

geeft. Of misschien heb je geen vijanden, maar wel mensen die je boos, gefrustreerd en minderwaardig ge-

voel geven. 

 

Het is geen geheim dat onze wereld verdeeld lijkt. Er lijk altijd spanning te zijn in relationele, spirituele en 

politieke klimaat van onze wereld. En soms lijkt het onmogelijk om verschillen opzij te zetten en mensen 

die ons pijn doen vriendelijk en genadig te behandelen. 

 

Maar Jezus heeft ons geroepen om anders te leven. Jezus roept ons op om onze vijanden lief te hebben en 

hen goed te behandelen. En toen liet Hij zien hoe dit eruit ziet door voor iedereen te sterven. Hij gaf Zijn 

eigen leven op voor mensen die Hem haatten, en Hij verwachtte niets van hen terug. 

 

Elke persoon op deze planeet, verleden, heden en toekomst, God heeft hen lief. En heeft van ons geroepen 

om anderen lief te hebben zoals Hij ons liefheeft: opofferend, nederig, en onvoorwaardelijk. 

 

Onze vijanden liefhebben betekent niet dat we onszelf in ongezonde of onveilige situaties moeten brengen, 

en het betekent ook niet dat we pijn die iemand ons heeft aangedaan, moeten negeren. Maar het betekent 

wel dat we dagelijks moeten proberen om Jezus te vertegenwoordigen door mensen respect, medeleven, 

waarheid en genade te tonen Het betekent dat we de pijnen het onrecht erkennen dat we ervaren, terwijl we 

nooit ophouden te bidden dat onze vijanden Jezus persoonlijk aanvaarden. 

 

Het is Jezus die ons liet zien hoe onvoorwaardelijke liefde en vergeving eruit zag toen Hij voor ons stierf. 

Het is Jezus die Paulus nam, een moordenaar, en hem in een groot apostel en evangelist veranderde. Het 

Jezus die Petrus vergaf omdat hij Hem had verloochend en hem apart zetten om de wereldwijde kerk op te 

bouwen. Het is Jezus die hield van Religieuze fanatici die Hem verraadden, en menigten die Hem probeer-

den te vermoorden. 

 

Als Jezus ons vraagt onze vijanden lief te hebben, vraagt Hij ons niet om iets te doen wat Hij niet eerder 

heeft gedaan. 
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Jezus is vriendelijk voor de ondankbare en de goddeloze mensen en dat geldt ook voor ons. Dus laten we 

Jezus goed vertegenwoordigen, zodat anderen, zelfs onze vijanden Hem willen leren kennen. Want als 

mensen Hem kennen, willen ze niet blijven zoals ze zijn. Dan willen ze meer als Jezus gaan lijken. Een 

goede en gezegende relatie met Jezus toegewenst!   

 

 

 

Woord van dank 

Mede namens het bestuur wordt een ieder bedankt voor zijn / haar financiële bijdrage aan de gemeente, 

middels de tienden, offers, giften en donaties. 

Filippenzen 4:19 Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, 

in heerlijkheid, door Christus Jezus.   

 

I.v.m. de zomervakantie zijn er geen activiteiten deze maand 

Zie rooster voor de zondagdiensten en kampweek  

 

Voor uw agenda: 

Vrijdag 22 september 19.30 – 21.30 uur Seminar. Thema: Onze heilige roeping en de vijfvoudige bedie-

ning. 2 Timotheüs 1:8-9  en Efeziërs 4:11-12 

Zaterdag 23 september 12.00 – 14.00 uur Seminar.  

Zondag 24 september opwekkingsdienst en inzegening van pastor John als apostel en van enkele leiders 

als profeet, evangelist, herders en leraars in de vijfvoudige bediening. Efeziërs 4:11-12.  

 

 

 

                                        Rooster 
Zo 6 10.00 Eredienst. Pastor Marino Soetosenojo 

Za 12 12.00 Bidden en vasten 

Zo 13 10.00  Eredienst met het heilig avondmaal en opdragen van kinderen. Pastor John Mashart 

20 20 10.00 Eredienst. Pastor John Mashart 

Zo 27 10.00 Eredienst. Apostel Naifa Saling uit Paramaribo 

Ma 28 Tot 1 aug Unity kampweek. Locatie De Zonneheuvel. Schaapsdrift 12 7037 Beek (bij de Duitse grens) 

 

 

 

                                                                      Jarig  

      

15                                                                      Guillaume Westerhof       22 Heleen Thakoer 

      17 Bertha Toren - Ronchetti       23 Ilona Pool 

      20 Melissa Rink - Neuve       25 Humphrey Lanoy 

 

 

 

                      Getrouwd 

2 Echtpaar Westerveld - Kana 

3 Echtpaar Lanoy - Carti 

11 Echtpaar Soetosenojo - Griffith  

22 Echtpaar Waterval - Eelst 

 


