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 INFO  

MAART 

Jarigen/huwelijken 
 

1 Aiden Damba 

 
3 Arno Westerhof 

 
5 Robby Koentjibiharie 

 

8 Jurfano Soetosenojo 
 

16 Daphne Westerhof 
 

17 Ranchan Sellekandu 

 
19 Jeliyah Acton 

 
25 Charonne Bell 

 
29 Clarence Haakmat 

 

Unity Ministries
CONTACT 
Apostel John Mashart                     06-84274350 
Senior pastor Rinia Mashart        06-84736777 
Pastor Marino Soetosenojo         06-28132685 
Algemeen mailadres                      unityalmere@gmail.com  
 

 

Voor uw agenda: 
 
Week van gebed 
Thema: “Bidden, zoeken en kloppen”, Lucas 11:9-10 
Sprekers: 
Maandag 11 maart Apostel John 
Dinsdag 12 maart Diaken Florine 
Woensdag 13 maart Diaken Dion 
Donderdag 14 maart Profetes Esme 
Vrijdag 15 maart  Pastor Rinia 
 
Let op: in verband met de week van gebed is er op woensdag 13 maart geen vrouwenbidstond. 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN/AGENDA 
 
Erediensten:              zondag om 10:00 uur 
Bijbelstudie:               vrijdag om 20:00 uur 
Gebedsdienst:      woensdag om 20:00 uur   
Vrouwenbidstond:  woensdag om 11:00 uur 
Jongerendienst:        zaterdag om 19:30 uur 
 
Kinderdienst/tienerdienst/crèche 
Voor kinderen van 0 t/m 17 jaar, wordt elke zondag een eigen dienst georganiseerd. 
De kinderen verzamelen om 10:00 uur boven in de verschillende ruimtes. 
 

Zaterdag 2 Finance Meeting 11:00- 13:00 

Zondag 3 Eredienst 
Spreker: Pastor Rinia Mashart 

10:00 uur 

Woensdag 6 Fundamentencursus 19:30 uur 

Vrijdag 8 Internationale Vrouwendag 19:30 uur 

Zondag 10 Eredienst 
Spreker: Apostel John Mashart 

10:00 uur 

Ma 11 t/m 15 Week van gebed (zie ‘voor uw 
agenda’ voor meer info) 

20:00- 21:30 

Zaterdag 16 SenAll groep 12:00-14:00 

Zondag 17 Eredienst en opdragen kinderen 
Spreker: Apostel John Mashart 

10:00 uur 

Zaterdag 23 Mannendienst 19:00 uur 

Zondag 24 Eredienst 
Spreker: Diaken Dion Mashart 

10:00 uur 

Vrijdag 29 Goede Vrijdag dienst 
Spreker: Leraar Shirley Soetosenojo 

20:00 uur 

Zondag 31 Paasdienst 
Spreker: Pastor Marino Soetosenojo 

10:00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakantie: 
Pastor Marino en leraar Shirley Soetosenojo: 2 maart t/m 13 maart 
Apostel John en pastor Rinia Mashart:  18 maart t/m 20 april 
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OVERIGE INFO 
 
Muzieklessen Unity Ministries 
De muzieklessen “Sound of Unity” zijn van start gegaan. 
Wilt u uw kind of uzelf ook inschrijven? Vraag een 
inschrijfformulier aan br Dion/zr Wanda Mashart. Voor 
meer informatie over de muzieklessen en tarieven kunt u 
br Dion Mashart benaderen. 
 
Celgroep 
Op de 1e en 3e dinsdag van de maand wordt om 20:00 uur 
celgroep gehouden aan de Winonahstraat 16, 
Stripheldenbuurt Almere. U/je bent van harte welkom! 
 
Oproep beamerteam/geluidsteam 
Het beamerteam en geluidsteam zijn op zoek naar 
versterking door brs/zrs die graag een belangrijke bijdrage 
willen leveren aan de dienst van en voor de Heer. 
In april zal er een training plaatsvinden waarbij uitleg 
wordt gegeven over het werken met de beamer en het 
werken met het geluid. De training is zowel voor de 
huidige werkers als voor geïnteresseerden. U kunt zich 
voor deze training aanmelden bij pastor Marino of bij zr 
Wanda. De training zal op een zaterdag overdag 
plaatsvinden. De datum volgt z.s.m. 
 
 

OVERDENKING 
 
De kracht van het kruis 
Het kruis van Jezus is het hart van ons christelijk geloof en 
getuigenis. Zonder het kruis is er geen geloof mogelijk. Zonder de 
waarheid van het kruis wordt het christendom slechts een 
andere filosofie, iets van alleen woorden en ideeën. Jezus is niet 
gekomen om ons een aantal andere ideeën over God te geven, 
maar Hij kwam om voor ons te sterven. Marcus 8:31 En Hij 
begon hen te leren, dat de Zoon des mensen, veel moest lijden 
en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de 
Schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen opstaan.   
 
Bij Paulus prediking stond het kruis centraal: 
1 Korintiërs 1:18  De boodschap over het kruis is dwaasheid 
voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de 
kracht van God. 
1 Korintiërs 2:2  Ik had besloten u geen andere kennis te 
brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde.  
   
De kracht van het bloed  
In Leviticus 17:11 wordt uitgelegd waarom het bloed 
noodzakelijk is voor onze verlossing. Want de ziel van het vlees is 
in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening 
over uw ziel te doen, want het bloed bewerkt verzoening door 
middel van de ziel. 
 
1 Johannes 1:7b en het bloed van Jezus, Zijn Zoon reinigt ons 
van alle zonde. 
 
Het offerbloed is een goddelijke voorziening (door God zelf 
gegeven); Ik heb het u op het altaar gegeven. 
Met het offerbloed wordt een daad gesteld; de prijs is betaald. 
Zonde is het probleem en het bloed is de oplossing. 
Dit vers maakt duidelijk dat het leven, de ziel in het bloed is. Hier 
gaat het over onschuldig leven, de ziel, van een dier. God gaf een 
onschuldige ziel als offer, in plaats van de schuldige ziel van de 
mens. 
 
Bij het offer van Christus gaat het om onschuldig leven van een 
Mens, de Zoon van God. 
Omdat Hij de Zoon van God is, zonder zonde, is Hij de enige die 
hiervoor als mens in aanmerking kwam.  
Doordat Jezus, als het volmaakte offer, Zijn bloed gaf, stierf 
onschuldig leven in onze plaats. 
 Bankrelatie:  

NL96 INGB 0004 3322 52 
NL96 RABO 0321 0678 43 
 
KvK Flevoland Nr: 39085295 


